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Kerkenraad:  

Noah Doppenberg (ouderling) 
Wilma van Beek (diaken) 
Gert Bregman (kerkrentmeester) 

 
Koster/beamer: Gerben Mouw en Eduard van de Geest 
  
Muzikale begeleiding: MetHem 

Drum: Nathan Groeveveld 
Gitaar: Stan van de Ridder & Esmee Termaat 
Piano: Ilse Beukema 
Zang: Duranda van Zeumeren & Alice Zwerver & Esmee Termaat 

 
Voorgangers: ds. Erik Posthouwer 



 

Intochtslied: Mijn Jezus mijn redder // What a beautiful name (Julian Goedhart) 
 
Welkom, Votum en Groet en stil gebed door Noah Doppenberg 
 
Bijbeltekst uit Hebreeën 12 vers 1-3 (Bijbel in gewone taal) 
 

1 Uit de Bijbel kennen we veel mensen met een groot geloof. We moeten hun voorbeeld 
volgen en de zonde achter ons laten. Want die zonde zorgt er steeds weer voor dat we ons 
geloof willen opgeven. Maar we moeten juist aan ons geloof blijven vasthouden. 2 Laten we 
daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven, en hij 
maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat 
hij op die manier vernederd werd. Want hij dacht aan de beloning die hij in de hemel zou 
krijgen. En nu zit hij naast God, aan de rechterkant van Gods troon. 3 Ja, blijf aan Jezus 
denken. Toen slechte mensen hem uitscholden, heeft hij volgehouden. Ook jullie moeten 
volhouden, en niet opgeven. 

 
Lied:  Voor altijd heilig (Opwekking 876) 

Lied:  Turn Your eyes upon Jesus (Helen Lemmel) 

Lied:  I believe (Charity Gayle) 

 
Overdenking: Geloven is een marathon 
 
Bijbellezing uit 1 Korinthe 9 vers 24-27 (Bijbel in gewone taal) 
 

24-25 Je kunt christenen vergelijken met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd. Net zoals 
hardlopers moeten wij veel opgeven in ons leven. En net zoals hardlopers hebben ook wij er 
alles voor over om de eerste prijs te winnen. Maar wij willen geen gewone prijs. Voor ons is 
de prijs het eeuwige leven.  
26 Ook ik probeer die prijs te winnen. Ik weet precies wat ik wil. 27 En daarom ben ik streng 
voor mezelf, en verdraag ik alles wat me overkomt. Want ik wil niet alleen dat anderen door 
mijn werk het eeuwige leven krijgen. Nee, ik wil ook zelf het eeuwige leven krijgen! 
 

Bijbellezing uit 2 Timoteüs 4 vers 7-8 (Bijbel in gewone taal) 
 

6 Binnenkort komt er een einde aan mijn leven. Mijn leven is een offer voor God geweest. 7 Ik 
heb gevochten voor het ware geloof. Ik heb de opdracht die ik van God gekregen heb, 
helemaal uitgevoerd. En ik heb mijn geloof niet verloren. 8 Het enige waar ik nog op wacht, is 
het eeuwige leven. Dat zal de Heer mij als beloning geven op de dag dat hij komt als 
rechtvaardige rechter. Dan geeft hij het eeuwige leven niet alleen aan mij, maar aan alle 
mensen die naar zijn komst verlangd hebben. 

 
Lied:  Kijk omhoog (LEV) 

Lied:  Houd vol (Opwekking 798) 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte door Wilma van Beek (diaken) 

1e collecte: Plaatselijk diaconaal werk 
2e collecte: Kerkdienst en pastoraat  
3e collecte: Jeugdwerk 

 



 

Mededelingen 
 
Lied: Op die dag (Opwekking 818) 
 
Heenzending en zegen 
 
Lied: Raise a Hallelujah (Bethel Music) 
 


