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  Welkom & mededelingen 

Gezang 328 1 Here Jezus, om uw woord 
 zijn wij hier bijeengekomen. 
 Laat in ’t hart dat naar U hoort 
 uw genade binnenstromen. 
 Heilig ons, dat wij U geven 
 hart en ziel en heel ons leven. 
 

 2 Ons gevoel en ons verstand 
 zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
 als uw Geest de nacht niet bant, 
 ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
 ’t Goede denken, doen en dichten 
 moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

 3 O Gij glans der heerlijkheid, 
 licht uit licht, uit God geboren, 
 maak ons voor uw heil bereid, 
 open hart en mond en oren, 
 dat ons bidden en ons zingen 
 tot de hemel door mag dringen. 
 

 

  Votum & groet 

  Gebed 

Schriftlezing: Colossenzen 2: 6-8 
6Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 
7Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u 
geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u 
niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke 
tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en 
niet op Christus. 



Gezang 78  

  
 
 
 
 
 
 

 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
 niets kan ik zonder U, o Heer! 
 In uw gemeenschap kiemt er leven 
 en levensvolheid meer en meer! 
 Uw Geest moet in mij uitgestort: 
 de rank die U ontvalt, verdort. 

 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
 ’k blijf d’ Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! 
 Uw liefde moet alom mij leiden, 
 uw leven moet mijn leven zijn, 
 uw licht moet schijnen in mijn huis 
 bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
 dan wint mijn ziel door U in kracht! 
 Het werk in needrigheid begonnen, 
 wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
 Wat in de windslen sliep, ontbot, 
 en komt in ’t licht en rijpt voor God. 

  
 

 



Schriftlezing: Psalm 92 
1Een psalm, een lied voor de sabbat. 
2Het is goed de HEER te loven, 
uw naam te bezingen, Allerhoogste, 
3in de morgen te getuigen van uw liefde 
en in de nacht van uw trouw, 

4bij de klank van de tiensnarige harp 
en bij het ruisend spel op de lier. 
5U verheugt mij, HEER, met uw daden, 
ik juich om wat uw hand verricht. 

6Hoe groot zijn uw daden, HEER, 
hoe peilloos diep uw gedachten. 
7Het dringt tot de dommen niet door 
en dwazen kunnen het niet vatten: 

8dat de wettelozen als onkruid gedijen 
en de onrechtvaardigen bloeien 
alleen om te worden verdelgd, voor altijd. 

9U, HEER, bent eeuwig verheven, 
10maar uw vijanden, HEER,  
uw vijanden gaan te gronde 
en wie onrecht doen, worden verstrooid. 

11U geeft mij de kracht van een wilde stier, 
met pure olie ben ik overgoten. 
12Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer, 
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. 

13De rechtvaardigen groeien op als een palm, 
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. 
14Ze staan geplant in het huis van de HEER, 
in de voorhoven van onze God groeien zij op. 

15Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn 
en blijven krachtig en fris. 
16Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, 
mijn rots, in wie geen onrecht is. 



  Preek 

Psalm 92  

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig  
 dat men den Here prijst, 
 dat men Hem eer bewijst: 
 zijn naam is eerbied waardig. 
 Wij loven in de morgen  
 uw goedertierenheid, 
 ook als de nacht zich spreidt  
 houdt ons uw hand geborgen. 
 

2 Gezegend zal Hij wezen  
 die ons bij name riep, 
 die zelf de adem schiep  
 waarmee Hij wordt geprezen; 
 laat alom musiceren,  
 met stem en instrument, 
 maak wijd en zijd bekend  
 de grote naam des Heren. 
 

7 Zoals de cederbomen  
 hoog op de Libanon, 
 staan bij de levensbron  
 de nederige vromen. 
 Die in Gods huis geplant zijn, 
 zij bloeien in Gods licht 
 als palmen opgericht.  
 Hun lot zal in zijn hand zijn. 

8 Zij zullen vruchten dragen  
 voor ’s Heren heiligdom 
 tot in hun ouderdom,  
 tot in hun grijze dagen. 
 Welsprekend is hun leven:  
 God is hun heil, hun rots! 
 Ik loof de daden Gods,  
 zijn recht is hoog verheven. 

 

Gebeden  

Inzameling van gaven  

 

Psalm 121  1 Ik sla mijn ogen op en zie 
 de hoge bergen aan,  
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 
 dit alles heeft geschapen.  
 Mijn herder zal niet slapen. 

  2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 
 als gij geen uitkomst ziet:  



 uw wachter sluimert niet! 
 Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
 Hij wil, als steeds voor dezen, 
 Israëls wachter wezen. 

Zegen 
 

 4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
 Hij maakt het kwade goed,  
 Hij is het die u hoedt. 
 Hij zal uw komen en uw gaan, 
 wat u mag wedervaren,  
 in eeuwigheid bewaren. 

 


