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ORDE VAN DIENST 

 

Welkom en stil gebed   

Zingen lied 146a 

1) Laat ons nu vrolijk zingen ! 

Komt, heft uw liedren aan 

voor Hem, wie alle dingen 

altijd ten dienste staan. 

Ik wil de Heer daarboven 

lofprijzen hier op aard, 

ja, Hem van harte loven, 

die veilig mij bewaart. 

 

2) Hoe goed is 't hun die bouwen 

op Isrels vaste rots, 

hun die zich toevertrouwen 

de trouwe handen Gods. 

Zij hebben 't heil verkregen, 

de allerschoonste schat; 

God leidt hen op zijn wegen, 

hun voet wordt moe noch mat. 



 

Votum en groet 

Zingen lied 103c 

1) Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

 

2) Looft Hem als uw vaadren deden, 

eigent u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Looft uw Vader, looft uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

 

3) Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 

die het licht is in de nacht. 

 

Gebed van toenadering 

Leefregel -  Filippenzen 4:4–9 (NBV21) 

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees 

altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke 

mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar 

vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en 

dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die 

alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus 

Jezus bewaren.  
8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat 

waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en 

eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. 
9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u 

heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u 

zijn.  

 

(9:00 uur) Zingen gezang 381 

1) Het nieuwe daglicht staat ons borg 

voor Gods genade en Vaderzorg, 

die ook in nacht en duisternis 

ons zonneklaar gebleken is. 

 

2) Zodra ons oog het licht ontmoet 

en ons gebed de Heer begroet, 

weten wij zijn barmhartigheid 

over ons leven nieuw gespreid. 



 

 

3) Hij die in iedre levenskring 

zijn volk oproept tot heiliging, 

zal tot het offer dat Hij vraagt 

ons schenken al wat Hem behaagt. 

 

(10:30 uur ) Kinderlied| Als je geen liefde hebt 

(Hemelhoog 388)  

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 

kwaad is niet om te buigen. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

 

2 Als je geen antwoord geeft op verdriet. 

zullen de tranen niet drogen. 

Als je het leed in de wereld niet ziet, 

worden Gods woorden verbogen. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

 

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

is er geen hoop meer op zegen. 

Kinderen, maak de liefde toch waar: 

schrijf het op alle wegen. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria 

 

Gebed voor de opening van de Schrift 

Vader in de hemel, Uw woord is een lamp voor onze voeten 

en een licht op ons pad. Voordat we verder gaan lezen uit de 

Bijbel bidden wij u om Uw licht te ontsteken in ons hart en in 

ons hoofd. Alleen dan zullen we begrijpen wat we lezen en 

verstaan wat ons te doen staat. Wij vragen U: schenk ons de 

tedere aanraking door Uw Heilige Geest. Spreek Heer, Uw 

gemeente hoort. Amen.  

 

Schriftlezing – Johannes 14:27 

27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de 

wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies 

de moed niet.   

 

  



 

Johannes 16:28–33 (NBV21) 

28Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld 

gekomen, nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar 

de Vader.’  
29Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt U rechtstreeks en 

niet in beelden. 30Nu begrijpen we dat U alles weet en dat 

niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God 

bent gekomen.’ 31Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie? 32Er komt 

een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, 

dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar 

Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij. 33Ik heb dit 

gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het 

zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik 

heb de wereld overwonnen.’ 

 

Johannes 20:19–22 (NBV21) 

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de 

leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de 

deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en 

zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij hun 

zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de 

Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals 

de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na 

deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 

heilige Geest. 

 

Zingen lied 634  

1) U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer!  

 

2) Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Schriftlezing - Jeremia 29:1–7 (NBV21) 

Het begin uit Jeremia’s brief aan de ballingen 
1Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem 

heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de 

ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die 

Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 
2Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-

moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en 



 

de handwerkslieden en smeden al uit Jeruzalem waren 

weggevoerd. 3Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van 

Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die 

namens koning Sedekia van Juda naar koning 

Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende 

inhoud:  
4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van 

Israël, tegen de ballingen die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel 

heeft laten voeren: 5Bouw huizen en ga daarin wonen, leg 

tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga huwelijken aan en 

verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en 

huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie 

moeten in aantal toenemen, niet afnemen.  
7Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd 

heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de 

voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. 

 

Zingen lied 1014 

 
 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 

kijk ieder mens met warmte aan, 

zo kunnen breuken helen. 

 

4. De sterke, zachte hand zij dank, 

die meer dan troost kan geven: 

als woorden stokken, spreekt de hand 

in vriendschap, steun en zegen. 

 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen. 

 

Preek 

  



 

Zingen | lied 726 

1) Hoor een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee, 

halleluja, halleluja, 

God zij glorie, zingen zij. 

Menigten die geen kan tellen, 

als de sterren in hun glans, 

psalmen zingend, palmen dragend, 

in de hemel is een dans. 

 

2) Patriarchen en profeten, 

de getuigen van uw Geest, 

koning, heilige, apostel, 

martelaar, evangelist, 

maagden, moeders, mannen, vrouwen 

die volhardden tot het eind, 

tot U baden in vertrouwen, 

die nu stralende verschijnt. 

 

6) God uit God, eerste-geboren, 

licht uit licht, o zonneschijn, 

in wiens lichaam uitverkoren 

heiligen slechts heilig zijn, 

schenk ons leven uit uw bronnen, 

door uw adem aangeraakt 

zingen wij tot Vader, Zoon en 

Heilige Geest die levend maakt. 

 

Gebeden, stil gebed  en Onze Vader 

Toelichting collecte (door de diaken van dienst) 

Kinderen komen terug 

Slotlied | lied 871  

1) Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

  

2) Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die zijn naam omringt. 

 

4) Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 



 

stem met het lied der eng'len in. 

 

Zegen 

Dat de Heer je zegene en je behoede. 

Dat de Heer de glans van zijn gelaat  

over jou mag spreiden 

en je zijn genade mag schenken. 

Weet dat Hij je nooit uit het oog verliest  

en je altijd en overal  

vergezelt met zijn  vrede. 

God die liefde is, hij zegene je: 

Vader, Zoon en heilige Geest.  

 

Slotlied | Vrede van God (Opw 602) 

1) Vrede van God, de vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 
 


