
Liturgie Jongerendienst 7 april, 19:00 

Voorganger: Walter Reitsma 

Muziek: MetHem Band 

Tekst: Johannes 20:19-31 

- U bent welkom- Opw. 573 
- Welkom 
- Water (Nederlands)-  Heartbeat Worship 
- Truth be told-  Matthew West 
- Preek 
- Ik weet hoe goed mijn God is- Reyer 
- Geen afstand- Eline 
- Thank you Jesus - Charity Gayle 
- Zegenbede 
- Mijn verlosser leeft- Opw. 554 

 

Opwekking 573 - We zijn hier bij elkaar 

We zijn hier bij elkaar 
We zijn hier bij elkaar 
om de Koning te ontmoeten.  
We zijn hier bij elkaar  
om te eren onze Heer.  
 
We zijn hier bij elkaar  
om te vieren dat Hij goed is.  
En wij prijzen en aanbidden Hem,  
Jezus, onze Heer!  
 
Refrein:  
Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom, grote koning.  
Wij heffen onze handen op  
naar de God van alle eeuwen.  
Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom Zoon van God 
Wij richten heelons hart op U;  
U bent welkom in ons midden. 
 
Water 

Wat er ook komen gaat 
Er is een ding dat blijft staan 
U bent trouw Heer, U bent trouw Heer 



Dus ik spreek uit Uw Woord 
Het brengt kracht en leven voort 
Kom en breek door, kom en breek door 

Ik vertrouw U, ik vertrouw U 

U bent niet te stoppen water 
Vol van kracht en liefde stort U over mij 
En ik zal rennen naar dat water 
Jezus trek mij dieper 
Overspoelt U mij 

In het diepst van mijn pijn 
Bent U God, daar wilt U zijn 
U bent bij mij, U bent bij mij 

Ik vertrouw U, ik vertrouw U 

U bent niet te stoppen water 
Vol van kracht en liefde stort U over mij 
En ik zal rennen naar dat water 
Jezus trek mij dieper 
Overspoelt U mij 

Het maakt niet uit dat ze kijken 
Ik wacht niet meer 
Ik neem een duik in het diepe 
Ik prijs U Heer 

Het maakt niet uit dat ze kijken 
Ik wacht niet meer 
Ik neem een duik in het diepe 
Ik prijs U Heer 
Ik prijs U Heer 

U bent niet te stoppen water 
Vol van kracht en liefde stort U over mij 
En ik zal rennen naar dat water 
Jezus trek mij dieper 
Overspoelt U mij 

Het maakt niet uit dat ze kijken 
Ik wacht niet meer 
Ik neem een duik in het diepe 
Ik prijs U Heer 

Het maakt niet uit dat ze kijken 
Ik wacht niet meer 
Ik neem een duik in het diepe 
Ik prijs U Heer 
Ik prijs U Heer 

Truth be told 



Lie number one you're supposed to have it all together 
And when they ask how you're doing 
Just smile and tell them, "Never better" 
 
Leugen nr. 1, alles moet onder controle zijn 
En als ze aan je vragen hoe het gaat 
Lach maar en vertel ze: best! 
 
Lie number 2 everybody's life is perfect except yours 
So keep your messes and your wounds 
And your secrets safe with you behind closed doors 
 
Leugen nr. 2, ieders leven is perfect behalve dat van jou 
Dus laat je rommel en je wonden 
En je geheimen veilig bij jou achter dichte deuren 
 
Truth be told 
The truth is rarely told, now 
 
Om de waarheid te zeggen 
De waarheid wordt nauwelijks gezegd 
 
I say I'm fine, yeah I'm fine oh I'm fine, hey I'm fine but I'm not 
I'm broken 
And when it's out of control I say it's under control but it's not 
And you know it 
I don't know why it's so hard to admit it 
When being honest is the only way to fix it 
There's no failure, no fall 
There's no sin you don't already know 
So let the truth be told 
 
Ik zeg: het gaat goed, het gaat goed, het gaat goed, maar dat is niet zo. 
Ik ben gebroken. 
En als het buiten m’n controle is, zeg ik dat ik het onder controle heb, maar dat is niet zo. 
En jij weet het. 
Ik weet niet waarom het zo moeilijk is om toe te geven. 
Maar eerlijk zijn is de enige weg om het op te lossen. 
Er is geen falen, geen val,  
En geen zonde die u niet al kent 
Dus laat de waarheid gezegd worden. 
 
There's a sign on the door, says, "Come as you are" but I doubt it 
'Cause if we lived like it was true, every Sunday morning pew would be crowded 
But didn't you say the church should look more like a hospital 
A safe place for the sick, the sinner and the scarred and the prodigals 
Like me 
 



Er is een bordje op de deur, dat zegt: kom zoals je bent, maar ik betwijfel het. 
Want als wij echt zo zouden leven, zouden de kerkbanken altijd vol zitten. 
Maar zei u niet dat dat de kerk er meer uit zou moeten zien als een ziekenhuis? 
Een veilige plaats voor de zieken, de zondaren, de gewonden en de verloren zonen, 
Zoals ik. 
 
Well truth be told 
The truth is rarely told 
Oh am I the only one who says 
 
Eerlijk gezegd, wordt de waarheid weinig gezegd, o ben ik de enige die zegt: 
 
I'm fine, yeah I'm fine oh I'm fine, hey I'm fine but I'm not 
I'm broken 
And when it's out of control I say it's under control but it's not 
And you know it 
I don't know why it's so hard to admit it 
When being honest is the only way to fix it 
There's no failure, no fall 
There's no sin you don't already know 
So let the truth be told 
 
Het gaat goed, het gaat goed, het gaat goed, maar dat is niet zo. 
Ik ben gebroken. 
En als het buiten m’n controle is, zeg ik dat ik het onder controle heb, maar dat is niet zo. 
En jij weet het. 
Ik weet niet waarom het zo moeilijk is om toe te geven. 
Maar eerlijk zijn is de enige weg om het op te lossen. 
Er is geen falen, geen val,  
En geen zonde die u niet al kent 
Dus laat de waarheid gezegd worden. 
 
Can I really stand here unashamed 
Knowin' that you love for me won't change? 
Oh God if that's really true 
Then let the truth be told 
 
Kan ik hier echt onbeschaamd staan 
Wetende dat uw liefde voor mij niet verandert 
O God als dat echt waar is 
Laat dan de waarheid gezegd worden 
 
I say I'm fine, yeah I'm fine oh I'm fine, hey I'm fine but I'm not 
I'm broken 
And when it's out of control I say it's under control but it's not 
And you know it 
I don't know why it's so hard to admit it 
When being honest is the only way to fix it 



There's no failure, no fall 
There's no sin you don't already know 
Yeah I know 
 
Het gaat goed, het gaat goed, het gaat goed, maar dat is niet zo. 
Ik ben gebroken. 
En als het buiten m’n controle is, zeg ik dat ik het onder controle heb, maar dat is niet zo. 
En jij weet het. 
Ik weet niet waarom het zo moeilijk is om toe te geven. 
Maar eerlijk zijn is de enige weg om het op te lossen. 
Er is geen falen, geen val,  
En geen zonde die u niet al kent 
Dus laat de waarheid gezegd worden. 
 
There's no failure, no fall 
There's no sin you don't already know 
So let the truth be told 
 
Er is geen falen, geen val, 
En geen zonde, die u niet al kent, 
Laat dus de waarheid gezegd worden. 
 

Ik weet hoe goed mijn God is 

Ik kom met al mijn vragen 
Met wat ik niet begrijp 
Ik kom met alle twijfel in mijn hart 
Ik kom zoals ik ben 

Ik geef U al mijn zorgen 
De lasten die ik draag 
Ik geef U al wat ik te bieden heb 
Ik geef U alles terug 

Ik richt mijn ogen op U 
En ik kijk naar Uw gezicht 
En alles om mij heen vervaagt 
In Uw liefdevolle licht 
Want ik weet hoe goed mijn God is 
Want ik weet hoe goed mijn God is 

U weet waar ik mee worstel 
Al wat mij bezighoudt 
Verborgen pijn en bitterheid in mij 
U ziet mij helemaal 

Wat de wereld mij ook brengt 
Elk obstakel op mijn weg 
Ik weet hoe goed mijn God is 
Wat de toekomst ook zal zijn 



Ik heb deze zekerheid: 
Ik weet hoe goed mijn God is 

U bent zo goed 
U bent zo goed 
Dank U Vader 
U bent zo goed 
U bent zo goed 
Dank U wel 

U bent zo groot 
U bent zo groot 
Halleluja 
U bent zo groot 
U bent zo groot 
U bent God 

Geen afstand 

U bent niet bang voor mijn vragen 
Mijn twijfel schrikt U niet af 
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen 
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht 

U bent niet verrast als ik struikel 
Niet boos of teleurgesteld 
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid 
Daar in Uw armen vind ik herstel 

U strekt zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand tussen U en mij 
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand tussen U en mij 

U heet mij altijd weer welkom 
U schudt het stof van mij af 
Ik zie compassie en trots in Uw ogen 
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach 

Niet langer gebukt onder schaamte 
U heeft mij vrijgemaakt 
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften 
U bent een vader die mij nooit verlaat 

U strekt zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand tussen U en mij 
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 



Dit is waar ik hoor te zijn 
Ik dicht bij U, U dicht bij mij 
Ik wil nu niets anders meer 
Ik geef mij over 

Dit is waar ik hoor te zijn 
Ik dicht bij U, U dicht bij mij 
Ik wil nu niets anders meer 
Ik geef mij over 

Dit is waar ik hoor te zijn 
Ik dicht bij U, U dicht bij mij 
Ik wil nu niets anders meer 
Ik geef mijzelf 

U strekt zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand tussen U en mij 
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand tussen U en mij 

Thank you Jesus 

I was a wretch 
I remember who I was 
I was lost, I was blind 
I was running out of time 
 
Ik was ellendig 
Ik herinner wie ik was 
Ik was verloren, ik was blind 
Ik had steeds minder tijd 
 
Sin separated 
The breach was far too wide 
But from the far side of the chasm 
You held me in your sight 
 
De zonde scheidde mij 
De vallei was veel te groot 
Maar vanaf de andere kant 
Hield u mij in uw zicht 
 
So You made a way 
Across the great divide 
Left behind Heaven's throne 
To build it here inside 
 
Dus u maakte een weg 
Over de grote scheiding 



U liet uw troon achter 
Om het hier te maken 
 
And there at the cross 
You paid the debt I owed 
Broke my chains, freed my soul 
For the first time I had hope 
 
En daar aan het kruis 
Betaalde u mijn schuld 
U brak mijn kettingen, bevrijdde mijn ziel, 
Voor de eerste keer had ik hoop 
 
Thank you Jesus for the blood applied 
Thank you Jesus, it has washed me white 
Thank you Jesus, You have saved my life 
Brought me from the darkness into glorious light 
 
Dank u Jezus voor het bloed gestort voor mij 
Dank u Jezus u heeft mij wit gewassen, 
Dank u Jezus u hebt mijn leven gered 
U bracht me van het donker in het licht 
 
You took my place 
Laid inside my tomb of sin 
You were buried for three days 
But then You walked right out again 
 
U nam mijn plaats in 
In de graftombe van de zonde 
Maar nadat u drie dagen begraven was 
Liep u daar weer uit 
 
And now death has no sting 
And life has no end 
For I have been transformed 
By the blood of the lamb 
 
En nu heeft de dood geen prikkel 
Het leven geen einde 
Want ik ben getransformeerd 
Door het bloed van het lam 
 
Thank You Jesus for the blood applied (thank You Jesus) 
Thank You Jesus, it has washed me white 
Thank You Jesus, You have saved my life 
Brought me from the darkness into glorious light 
 



Dank u Jezus voor het bloed gestort voor mij 
Dank u Jezus u heeft mij wit gewassen, 
Dank u Jezus u hebt mijn leven gered 
U bracht me van het donker in het licht 
 
There is nothing stronger 
Than the wonder working power of the blood 
The blood 
That calls us sons and daughters 
We are ransomed by our Father 
 
Er is niets sterker 
Dan het wonder werkende kracht van het bloed 
Het bloed 
Dat noemt ons zonen en dochters 
We zijn vrijgekocht door onze Vader 
 
Through the blood 
The blood 
 
Door het bloed, 
Het bloed 
 
There is nothing stronger 
Of the wonder working power of the blood 
The blood 
That calls us sons and daughters 
We are ransomed by the Father 
Through the blood 
The blood 
 
Er is niets sterker 
Dan het wonder werkende kracht van het bloed 
Het bloed 
Dat noemt ons zonen en dochters 
We zijn vrijgekocht door onze Vader 
Door het bloed, 
Het bloed 
 
Thank You Jesus for the blood applied 
Thank You Jesus, it have washed me white 
Thank You Jesus, You have saved my life 
Brought me from the darkness into glorious light 
 
Dank u Jezus voor het bloed gestort voor mij 
Dank u Jezus u heeft mij wit gewassen, 
Dank u Jezus u hebt mijn leven gered 
U bracht me van het donker in het licht 



 

Glory to His name 
Glory to His name 
There to my heart was the blood applied 
Glory to His name 
 
Glorie voor Zijn Naam 
Glorie voor  Zijn Naam 
Daar heeft zijn bloed mijn hart gereinigd. 
Glorie voor zijn naam.  
 

Opwekking 554: mijn verlosser leeft 
Ik weet: Hij heeft mij gered 
Mij in de vrijheid gezet 
Ik geloof, ik geloof 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld 
Heeft mij met liefde gevuld 
Ik geloof, ik geloof 
 
'k Hef een banier op 
Mijn Heer stond op uit het graf 
 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
 
Ik weet: Hij heeft mij gered 
Mij in de vrijheid gezet 
Ik geloof, ik geloof 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld 
Heeft mij met liefde gevuld 
Ik geloof, ik geloof 

 
'k Hef een banier op 
Mijn Heer stond op uit het graf 
 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
 
U draagt mijn pijn en mijn lasten 
En richt mij op 
Om dansend op de berg te zien 
Dat U weer komen zal 



 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 
Mijn Verlosser leeft 

 


