HG Andreaskerk Putten 24-03-2024 19.00 gebedsdienst m.m.v. Met Hem
Thema: Uw Naam worde geheiligd

Binnenkomst in stilte
Met Hem speelt en zingt: Touch of heaven — Hillsong (inzetten ong. 18.53

®)

Welkom, aankondiging collecte, mededelingen

Stil gebed

Zingen (met de woorden van Psalm 121): OL 640 (Ik hef mijn ogen/ Mijn
hulp is van U, Heer)

Votum en groet

Uitleg gebedsdienst:

In deze gebedsdienst zijn we om contact te maken met God. In de liederen, in de
stilte, door de Geest in ons hart en door het Woord van de Bijbel.

Straks na de verkondiging zingen we twee liederen, tegelijkertijd is er
gelegenheid voor gebed, persoonlijk in stilte, door het zingen, waxinelichtje
aansteken als voorbede voor iemand, gebedsboek invullen met een intentie: de
verwoording van een dank- of voorbedepunt of knielen voor het kruis. Na de
dienst is er gelegenheid om persoonlijk voor je te laten bidden. In de tekst van
de liederen spreken we God aan: Ook het zingen is dus bidden!

Zingen:

OL 855 (De aarde kent uw grote kracht/ U geeft rust)

OL 802 (Hier is mijn hart, Heer)

Gebed om de werking van de Heilige Geest (lector)

Lezingen (alle NBV21): (lector)

Jesaja 6: 1-5

Openbaring 4: 8-11

Leviticus 19: 1-4 en 11-12

1 Petrus 1: 15-19

Heidelbergse Catechismus, zondag 47, vraag en antwoord 122:

Wat is de eerste bede (van het Onze Vader)?

Uw naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: Geef ons allereerst dat wij U op de
juiste wijze kennen en U in al uw werken, waaruit uw almacht, wijsheid,
goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder stralen, eren,
roemen en prijzen; vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten,
woorden en werken, daarop richten dat uw naam om ons niet gelasterd maar
geéerd en geprezen wordt.

Verkondiging



Gebedstijd (stil gebed, liederen, gebedsboek, waxinelichtjes, knielen)
Zingen:

OL 192 (Ik kom in uw heiligdom binnen)

OL 648 (U roept ons, Vader)

Gebeden

Aankondiging gelegenheid voor persoonlijke en vertrouwelijke voorbede door
de ouderling van dienst en de voorganger

Zingen: Avondlied — Sela

Zegen (met door voorganger uitgesproken ‘amen’)

Met Hem speelt en zingt: Gratitude — Brandon Lake

en evt. (als er nog gebruik gemaakt wordt van de persoonlijke voorbede),
als reprise: Touch of heaven — Hillsong

Graag als extra dia na de zegen tonen:

Vraag: Hoe merken jouw niet-christelijke familieleden/vrienden/buren/collega’s
praktisch dat jij heilig bent, apart gezet voor God?

Uitdaging: Lees Johannes 17, hoe Jezus bidt. Let daarbij op de woorden
‘Vader’, ‘uw naam’, en ‘heilig’. Waar verlangt Jezus naar?



