
 

Paaszondag 31 maart 2024  10:30 uur   

  

Predikant    Erik Posthouwer 

Muziek    combo 

Organist   Jan W. van den Brink 

Lector    Marlies de Vroom  

Techniek    Jan Hijmissen 

Koster   Marcel van Meerveld   

 

 

Liederen voor de dienst: 

Zingen | Daar juicht een toon (EL122) 

1) Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans’ Jeruzalem; 

een heerlijk morgen licht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

2) Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held, 

Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 

want Hij is God, bekleed met macht! 

 

3) Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 

Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 

die vreest voor dood en duivel niet. 

 

4) Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven, door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

 

Hemelhoog 194 (oefenen voor later in de dienst, want 

minder bekend) 

1) Nu wordt het licht: een heerlijke dag,  

Want de hoop keert terug in Jeruzalem.  

Hier ligt het doodskleed, leeg is het graf  

En een engel zegt: “Christus is opgestaan!”  

Gods Zoon droeg onze schuld  

Want Hij kwam en Hij leed  

en Hij stierf voor ons.  

Hij heeft Gods Woord vervuld,  

Want Hij leeft;  

Hij kwam stralend uit het graf! 



 

 
 

2) Zie hoe Maria huilt om haar Heer,  

naar Hem zoekt en ontdaan 

bij het graf blijft staan, 

tot ze Hem hoort, de stem van haar Heer,  

die haar noemt bij haar naam. 

Hij is opgestaan! 

Zijn stem, de eeuwen door, 

spoort ons aan, 

geeft ons leven en nieuwe hoop,  

tot heel de wereld hoort  

dat Hij leeft: 

Hij kwam stralend uit het graf! 

 

3) God heeft zijn Zoon, die niets had misdaan,  

door de kracht van zijn Geest 

uit de dood bevrijd. 

Ooit zal Hij ons ook op laten staan: 

God van toen, God van nu, 

God die bij ons blijft. 

Als Christus in ons woont, leven wij:  

de liefde wint en de dood is dood. 

Dan dragen wij zijn kroon,  

want Hij leeft: 

Hij kwam stralend uit het graf! 

 

Welkom door de ouderling van dienst 



 

Aansteken nieuwe Paaskaars door een kind 

Paasgroet 

Kind (Anna van Raalte)  De Heer is waarlijk opgestaan!  

Voorganger   Christus is waarlijk opgestaan!  

Allen   De Heer is waarlijk opgestaan.  

Halleluja! 

Stil gebed 

Zingen: Psalm 118: 8 en 5 (in die volgorde) en OL 430 

(Heer, ik prijs uw grote naam, 2x + coda) (met orgel ipv 

piano) 

8) De steen, dien door de tempelbouwers 

verachtlijk was een plaats ontzegd, 

werd tot verbazing der beschouwers 

ten hoeksteen door God zelf gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

door 's HEREN hand alleen geschied. 

Het is een wonder in onz' ogen. 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 

5) De HEER is mij tot hulp en sterkte, 

Hij is mijn lied, mijn Psalm gezang. 

Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

Ik loof den HEER mijn leven lang. 

Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 

nu Hij de zege heeft gebracht: 

Gods rechterhand doet grote dingen, 

Gods rechterhand heeft grote kracht! 

 

Heer, ik prijs uw grote naam. 

Heel mijn hart wil ik U geven. 

Want U bent de weg gegaan 

die mij redding bracht en leven. 

 

U daalde neer van uw troon om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf. 

Uit het graf weer opgestaan. 

Heer, ik prijs uw grote naam. 

 

Bemoediging en groet 

Zingen | lied 705 

1) Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heilge Geest, de Trooster, 

de Drieeenge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja,  

de Drieeenge in zijn troon ! 

 



 

2) Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

Lezing | 1 Korinte 15:1–7, 20 (NBV21) 

1Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u 

verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, dat uw fundament 

is 2en uw redding – als u tenminste vasthoudt aan de 

boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u 

tevergeefs tot geloof gekomen. 3Het belangrijkste dat ik u 

heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: 

dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de 

Schriften staat, 4dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag 

is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5en dat Hij is 

verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. 6Daarna is 

Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en 

zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de 

meesten nu nog leven. 7Vervolgens is Hij aan Jakobus 

verschenen en daarna aan alle apostelen. 

  
20 … Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de 

eerste van de gestorvenen. 

 

Gebed 

Uitwerking project, kinderen naar kinderkerk  

Zingen (kinderthemalied):  Alle verzen op de melodie 

van HH 169 (Daar juicht een toon) 

Hij struikelt achter Jezus aan.  

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.  

Al snapt Petrus Gods plan niet goed,  

hij weet dat hij Jezus volgen moet.  

 

Hij zegt; maar U bent toch Gods zoon!  

U moet geen kruis, U moet een kroon!  

Ik laat U niet alleen, ik zweer 

dat ik voor U zal vechten Heer. 

 

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.  

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:  

een open graf. Want Jezus heeft  

de dood verslagen en Hij leeft! 

 

Hij struikelt achter Jezus aan.  

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.  

En Petrus leert, al zit ik fout 

Ik weet dat Jezus van mij houdt 



 

Zingen | Wat een dag (Happy day – Tim Hughes |HH 

178, vertaling ds. Joost van den Brink) 

Wat een dag, Uw macht is groot! 

Overwonnen is die wrede dood! 

Zing het uit, Jezus Christus leeft! 

Het lege kruis, het lege graf 

Tonen dat U eeuwig leven gaf. 

Roep het uit, Jezus Christus leeft! 

Ja, Hij leeft! 

 

Refrein: 

O, wat een dag, wat een kracht: 

Hij brak de zondemacht! 

O, wat deed Hij veel voor mij: 

Zijn liefde redde mij! 

Voor altijd ben ik vrij! 

 

Straks staan wij in Uw licht, 

Frank en vrij, voor Uw aangezicht. 

Ik belijd: Heer, ik ben van U. 

Eindelijk de pijn voorbij, 

Eindeloos de vreugde, eeuwig vrij! 

Vier het feest, Jezus Christus leeft. 

Ja, Hij leeft!  

 

Bridge: 

O, wat een heerlijke dag, 

Waardoor ik zingen mag 

Van Uw genade! 

O, wij staan hier met ontzag 

Voor Uw liefde en macht! 

 

Refrein 

Slot: 

Voor altijd zijn wij vrij! 

 

Zingen | lied 624 

1) Christus, onze Heer, verrees, halleluja ! 

Heilge dag na angst en vrees, halleluja ! 

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja ! 

 

2) Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 

dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja ! 

3) Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, halleluja ! 

Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja ! 

Englen juublen Hem ter eer, halleluja ! 

 



 

Gebed om de werking van de heilige Geest (lector) 

Trouwe God, eeuwige Vader, op deze dag 

hebt U voor ons de toegang geopend 

tot het ware leven: 

overwonnen is de dood 

door uw eniggeboren Zoon. 

Vandaag vieren wij opgewekt zijn opstanding, 

en vragen wij U ons zo te vernieuwen 

door de Geest van uw Zoon, 

dat wij bij licht en bij donker 

met overgave U kunnen eren en dienen. 

Open de vensters van ons hart 

voor de grootsheid van het Opstandinsevangelie. 

Geprezen bent U: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen 

 

Lezing Opstandingsevangelie| Matteüs 28:1–15 (NBV21) 

1Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van 

de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria 

naar het graf kijken. 2Plotseling begon de aarde hevig te 

beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, 

liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 
3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als 

sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood 

neer. 5De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet 

bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is 

niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij 

gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. 
7En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is 

opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat 

jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Onthoud dat ik 

jullie dit gezegd heb.’  
8Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich 

om het aan zijn leerlingen te vertellen. 9Op dat moment 

kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem 

toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem. 10Daarop zei 

Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze 

naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’  
11Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de 

bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters 

alles wat er gebeurd was. 12Die kwamen bijeen met de 

oudsten en ze besloten de soldaten een flinke som geld te 

geven 13en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn 

’s nachts gekomen en hebben Hem heimelijk weggehaald 

terwijl wij sliepen.” 14En mocht dit de gouverneur ter ore 

komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen 

dat jullie buiten schot blijven.’ 15Ze namen het geld aan en 

deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van 

vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. 

 

 



 

Zingen| Nu wordt het licht (Hemelhoog 194)   

https://youtu.be/-LgE_E7yaz4?si=z3yVAYU0XRRWzH1q  

 

1) Nu wordt het licht: een heerlijke dag,  

Want de hoop keert terug in Jeruzalem.  

Hier ligt het doodskleed, leeg is het graf  

En een engel zegt: “Christus is opgestaan!”  

Gods Zoon droeg onze schuld  

Want Hij kwam en Hij leed  

en Hij stierf voor ons.  

Hij heeft Gods Woord vervuld,  

Want Hij leeft;  

Hij kwam stralend uit het graf! 

 

2) Zie hoe Maria huilt om haar Heer,  

naar Hem zoekt en ontdaan 

bij het graf blijft staan, 

tot ze Hem hoort, de stem van haar Heer,  

die haar noemt bij haar naam. 

Hij is opgestaan! 

Zijn stem, de eeuwen door, 

spoort ons aan, 

geeft ons leven en nieuwe hoop,  

tot heel de wereld hoort  

dat Hij leeft: 

Hij kwam stralend uit het graf! 

 

3) God heeft zijn Zoon, die niets had misdaan,  

door de kracht van zijn Geest 

uit de dood bevrijd. 

Ooit zal Hij ons ook op laten staan: 

God van toen, God van nu, 

God die bij ons blijft. 

Als Christus in ons woont, leven wij:  

de liefde wint en de dood is dood. 

Dan dragen wij zijn kroon,  

want Hij leeft: 

Hij kwam stralend uit het graf! 

 

Verkondiging 

Zingen | Opgestaan (Sela) 

Toen Hij alles had volbracht 

stierf Gods Zoon; de dag werd nacht. 

De onschuldige droeg schuld. 

Onze hoop in dood gehuld. 

 

Maar de dood hield hem niet vast; 

Hij kwam levend uit het graf. 

Christus heeft het laatste woord; 

het wordt overal gehoord: 

https://youtu.be/-LgE_E7yaz4?si=z3yVAYU0XRRWzH1q


 

 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

 

Halleluja, Hij verrees, 

die de macht van zonde breekt. 

Zeg het voort: de liefde wint!  

Heel de kerk van Christus zingt: 

 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

 

Door zijn leven, leven wij. 

Er is hoop, de weg is vrij. 

Niets staat tussen God en ons, 

omdat Jezus overwon! 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Ophalen van kinderoppas, terugkomst kinderkerk 

Aankondiging collecten (diaken van dienst) 

Zingen | U zij de glorie (Opwekking 213) 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, 

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 

en zegt telkenkere: Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zegen 

Combo speelt en zingt tijdens het uitgaan van de kerk : 

Opw 832 (Jezus Overwinnaar) 


