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30 januari 2022 (10.30 uur) 
 

 

 
Muzikale begeleiding: Junior-Andreasband + ondersteuning 

Piano: Eva Arendsen, Lisanne Hop en Iris Bos 
Gitaar: Sem Peters, Norah Bos, Rijk van de Vis 
Drum: Pepijn van Steeg 
Dwarsfluit: Renske Arendsen 
Viool: Elies van Stuijvenberg 
Zang: Nienke van de Geest, Daniël Schuit en Ingrid van Winkoop 
Orgel: Janjaap Korevaar 

 
Koster/beamer: Arjan van den Bor en Niels Kuijt 
 
Kerkenraad: Marije Robbertsen (ouderling), Henny Zwart (diaconie), 
Bert Veldjesgraaf (kerkrentmeester) 
 
Voorganger: Erik Posthouwer    



 

Welkom door Marije Robbertsen (ouderling van dienst) 
 
Paaskaars aansteken door Jasmijn Pansier 
 
Gebed door Emma Schipper 
 
Zingen: Heer U kent mij als geen ander (Marcel & Lydia) 

 
Heer, U kent mij als geen ander 
U weet of ik zit of sta 
En U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga 
Dat U mij zo heel goed kent Heer 
daar snap ik dus echt niks van 
’t is een wonder boven wonder 
dat ik niet begrijpen kan 
 

Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
  

Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan 
Overal zult U mij leiden 
U zult altijd naast mij staan 
En U maakte heel mijn lichaam 
Telde ook nog al mijn haar 
Nee, dit kan ik ook niet vatten 
Het is mij te wonderbaar 
 

Want U bent altijd bij mij… (2x) 
 
en laat mij nooit alleen 
en laat mij nooit alleen 

 
Votum en Groet door Nathan Posthouwer en Lisa Vedder 
 

Here God, wij zijn hier samen, maar voordat we verder gaan, 
willen wij aan U belijden: Heilig is uw naam. 
U schiep de hemel en de aarde, altijd blijft uw trouw bestaan. 
U laat nooit los wat U gemaakt heeft, heilig is uw naam. 
God zegt: Ik geef jou genade. Wat je ook hebt fout gedaan, 
wil en zal Ik jou vergeven, heilig is mijn naam. 
Ook geef Ik aan jou mijn vrede, die je nergens anders vindt. 
Ik bescherm je, heel je leven. Ik hou van jou, mijn kind. 

 
Introductie thema en uitleg dienst 

 
 
 
 
 
 

Aan het letterspel kan je meedoen via  

 

www.andreaskerkputten.nl/Jona 

http://www.andreaskerkputten.nl/Jona


 

Zingen: Jezus, ga ons voor (Liedboek 835) 
 

1) Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 

2) Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 

3) Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

 
4) In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 
Gebed voor opening van de Bijbel 
 
Toneelstuk ‘Andreas en Elias’ door Zoë van Beek en David Kranendonk 
 
Zingen: Jona (Elly & Rikkert) 
 

Op een dag zei God tegen Jona: 
Luister goed 
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Maar Jona die zei 'nee, 
Ik wil niet naar die nare stad 
De mensen daar die kunnen me wat' 
Zei Jona en hij ging op pad 
Tot hij een schip gevonden had 
Dat voer naar Tarsis over zee 
Maar niet naar Ninevé 
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
'Ik wil niet' 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Maar God ging met hem mee 
Hij stuurde 't schip in een orkaan 
En de mensen riepen 'We vergaan' 
En ach, het lot wees Jona aan 
Die zei: ‘Ik heb wat doms gedaan 
Ik wou niet luisteren naar Gods woord 
Gooi mij maar overboord.’ Plons! 
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Maar daar zwom een vis in zee 
Die lustte Jona al te graag 
Drie dagen zat hij in zijn maag 
Daar riep hij: 'Heer, U zij geloofd 
Ik zal doen wat ik heb beloofd' 
En de vis zwom pijlsnel naar het strand 
En spuugde hem aan land 

 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
'Ik wil wel' 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
‘Ik ga al’ 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
'Ik ga naar Ninevé' 
 

 
 
 



 

Overdenking over Jona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: Ik zal er zijn (Sela) 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Ik ben die ik ben … 

 
Afkondiging van overlijden 
 
Zingen: Gezang 91 : 1 
 

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, 
of sterft zichzelf, wij zijn met Christus één. 
Wanneer wij leven, leven wij voor Hem, 
wanneer wij sterven, horen wij zijn stem. 
In leven en in sterven weten wij: 
wij zijn geborgen in zijn heerschappij. 



 

Gebeden, stil gebed en Onze Vader met Stefan Propitius en Mika Kuijt 
 
Collecte (uitleg door diaken Henny Zwart) 

Doelen zijn: 
• 1e collecte: De Herberg 
• 2e collecte: Kerkdienst en pastoraat 
• Deurcollecte: Landelijk Jeugdwerk HGJB e.d. 

Meer informatie: https://andreaskerkputten.nl/collecten 
 
Zingen: Psalm 117 
 

(Nieuwe berijming) 
Looft, alle volken, looft den Heer, 
roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Hef met ons Halleluja aan! 

 (Oude berijming) 
 Loof, loof den Heer', gij heidendom! 

Gij volken, prijst zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Halleluja, zingt zijn eer! 

 
Mededelingen 
 
Slotlied zingen: Zo zegent Hij jou (Marcel & Lydia) 

 
De God van de vrede 
Geeft jou zijn zegen 
Op alle wegen 
Die je zult gaan 
Wanneer het meevalt 
Of soms ook tegen 
Bij zon en bij regen 
Zal Hij naast je staan 
 
Hij is als een schaduw 
Die met je meegaat 
Jou nooit alleen laat 
Want Hij is trouw 
Ontvang nu de vrede 
En de genade 
Van God, onze Vader 
Zo zegent Hij jou 

 
 

https://andreaskerkputten.nl/collecten


 

 


